
Serzhbude werd op 15 februari 2007 geboren.  
Op 1september 2004 bij de aanvang van het schooljaar kwam hij op 8-jarige 

leeftijd in het Rainbowcenter aan.  
Er was bij hem de diagnose hersenverlamming vastgesteld. 

Sinds de ouders wisten dat hij hersenverlamming had, brachten de ouders hem 
bij zijn grootmoeder. Zij woonden in een buitenwijk van Ulaanbator, in Kodog. 

Het was de grootmoeder die met hem naar het RBC kwam.  
Hij werd in de zorgklas opgenomen. 

De ouders van Serzhbude waren hoog opgeleid. De vader was prof aan de uni-
versiteit, de moeder dokter. Zij hadden beiden een drukke baan maar betaalden 

voor hem. De grootmoeder kwam wekelijks op bezoek. Een tweede reden  
waarom hij bij zijn grootmoeder woonde, het gezin had nog een tweeling. De 
gezondheid van Serzhbude ging tijdens de coronaperiode sterk achteruit en  

na de coronatijd was hij niet meer in staat naar het centrum te komen.  
Hij is op 30 mei 2023 gestorven.  

Het centrum rouwde want Serzhbude was een graag geziene jongen. Zijn ouders: 
“Onze zoon blijft voor altijd in ons hart leven, ook in de harten van allen in het 

Rainbowcenter”. 

Azhuslen werd op 7 maart 2017 geboren.  
Haar vader liet het kindje bij de moeder achter.  

Haar moeder trouwde en kreeg 3 kinderen: 2 meisjes en 1 jongen. 
Azhuslen was volledig bedlegerig en sterk slechtziend.  

De moeder van Azhuslen werkt in een cosmetica zaak in de  
omgeving van Bayankhoshun.  

Azhuslen kwam in het schooljaar 2022-2023 in het RBC.  
De laatste 2 maanden van het schooljaar kon haar moeder haar niet 

meer brengen want ze was de enige kostwinner in het gezin.  
De stiefvader was  huisman, bracht hun tweeling telkens op en af 
naar de kinderopvang waardoor de moeder het moeilijker had om 

Azhuslen telkens op te halen. In het RBC werd het kindje goed ver-
zorgd en omringd. Zij was trouwens de jongste in het centrum. 

Zij kreeg er driemaal in de week fysiotherapie.  
Jammer genoeg, maar midden  de zomer, in juli 2023  

is het kindje zachtjes gestorven. 

Overlijdensberichten 
Mogen zij verder als sterretjes in de Gods wolken blijven leven! 

De fysiotherapeute 
van het RBC geeft 

het kindje de nodige 
zorg en therapie.  


